Homilie zondag 5 mei 2024 8u45’ Heilige Familie 10u30’ Tereken Sint-Jozef
Zesde zondag van Pasen B Hand 10:25...48 1Joh 4:7-10 Joh 15:9-17

Door God Geliefde Mensen,

Jullie die hier vandaag aanwezig zijn, elke week trouw op post
of uitzonderlijk één keer of af en toe of toevallig in de buurt...

Jullie Ouders die met Jullie kindje hier vandaag aanwezig zijn,
Jullie die in-Liefde-Leven doorgegeven hebben aan dit Kind
en tegelijk kunnen zeggen: ‘Dank Je God, wij hebben ons Kindje gekregen van Jou!

Jullie leden van Ferm,

jullie die Leven in Liefde, die Leven doorgeven

door Jullie uitgebreide netwerk over heel Vlaanderen van Vrouwen die Ferm in het leven staan,

die Levengevend liefdevol in het leven willen staan,

met zorg voor jezelf, met zorg voor andere vrouwen heel divers, met zorg voor een warme samenleving.
Dat alles vanuit de ervaring van Gods dragende Liefdevolle aanwezigheid.

Jullie leden van de landelijke Gilde,

jullie die Leven in Liefde, die Leven doorgeven

door Jullie uitgebreide netwerk over heel Vlaanderen van Mensen met oog voor Platteland en Natuur,
die Levengevend liefdevol willen in het leven staan,

met zorg voor Dorpen van Mensen waar het goed is om te Leven,

te Wonen, te Werken, met Zorg voor een Warme Samenleving.



Ken Je de uitdrukking: ‘Het vraagt een heel dorp om een Kind op te voeden?’
Aan zo een Dorpen en Gemeenschappen bouwen Jullie mee.
Dat alles vanuit de ervaring van Gods dragende Liefdevolle aanwezigheid.

Amai, echt waar, wanneer ik bij Jullie Missie en Visie blijf stilstaan

en deze tot in mijn binnenste laat doordringen

dan is Jullie visie en Missie de perfecte belichaming en het in daden omzetten

van precies deze Blijde Boodschap, Goed Nieuws van Jezus, verwoord in de evangelietekst van Johannes
en dat als opener naar de komende kruisdagen, de 3 dagen voor Jezus-ten-Hemel-Opneming.

Het stukje evangelie uit de afscheidsrede van Jezus dat wij zopas hoorden,

volstaat om de kern van het christendom uit te drukken.

Tot tweemaal toe klinkt de opdracht: “Dit is mijn gebod: dat gij elkaar liefhebt.”

Dat precies is, geinspireerd door Jezus’Leven, de concrete Kern van het programma van Ferm en van de landelijke Gilden.

Jullie zaaien Beweging en Liefde en brengen blijvende vruchten voort, op de eerste plaats in Vlaanderen.
Wat bijvoorbeeld onze Servische poetsvrouw doet zeggen
dat Vlaamse Mensen vriendelijk zijn voor elkaar en willen helpen.

Jullie zaaien Beweging en Liefde en brengen blijvende vruchten voort, ook op andere plaatsen op onze aardbol
want dankzij de stevige samenwerking met Trias, Vlaamse ontwikkelingssamenwerking,
kunnen dromen van mensen op het platteland ver van hier, kansen krijgen om werkelijkheid te worden.



En daarin staat Vlaanderen niet alleen!

Met de Save Soil- Red de bodem-actie heeft Sadhguru,

een hedendaagse Indische Profeet en Wereldburger,

en een stevig georganiseerd team een wereldwijde beweging in gang gezet van mensen
die net als Ferm en de Landelijke Gilden er werkelijk iets aan doen met concrete daden.

Sadhguru en zijn Team kozen één werkpunt uit om de klimaatopwarming te keren:

terug gezonde bodems creéren op onze aardbol.

Save Soil is de grootste beweging ter wereld

die miljoenen mensen wereldwijd in gang gezet heeft om de bodem terug vitaal, levengevend te maken

Eveneens trok Sadhguru acties op gang om met duizenden vrijwilligers rivieren in India proper te maken,
afval op te ruimen, schooltjes op te richten, busjes met medisch zorg te laten rondrijden tot in veraf gelegen dorpen.
5 miljoen boeren hebben 2 miljard bomen geplant om de gronden rond de rivier Cauvery terug levend te maken.

Om het in de taal van deze paastijd te verwoorden: Wij hier, Zij daar, allemaal Mensen die niet aan het kruis van de
problemen blijven hangen zijn. Maar die doorheen Goede Vrijdag en stille Zaterdag Verrijzenismensen geworden zijn,
Lichtdragers.

Als we als Mensen Lichtdragers willen zijn,

onderhoudt dan Gods gebod

met andere woorden volg Gods Wegwijzers naar een Gelukkig Leven,
naar een Wereld waarin elke Mens tot zijn Recht komt.



Dit is mijn wegwijzer:

Heb elkaar lief en zo blijf je in mijn liefde, zegt Jezus.

En niet alleen dat: ook zal dan de vreugde van Christus in ons zijn en zal onze vreugde volkomen worden.
De vreugde is de aanwezigheid en de werking van de Heilige Geest in ons.

Wie liefheeft is in de Heilige Geest, want de Geest van God is liefde, vreugde en vrede.

Van de kant van Jezus weten we in ieder geval dat Hij één en al betrokkenheid is op ons.

Heel zijn leven op aarde, tot en met zijn dood en verrijzenis, hebben maar één bedoeling:

ons gelukkig te maken en ons thuis te brengen bij zijn Vader, bij onze Bron.

En dat geluk heeft niets met bezit, eer of macht te maken, maar met liefhebben, zo verwoordt het Broeder Guerric.

Daarbij gaat het initiatief altijd vanuit Gods Liefde.

In de Eerste Brief van Johannes staat:

“Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad maar Hij heeft ons liefgehad”.
Wanneer we ons ervan bewust worden dat we door God bemind zijn,

kan er een grote innerlijke vrijheid groeien.

Louter menselijk gesproken is het al duidelijk dat iemand die zich bemind en aanvaard weet,
een grote psychologische voorsprong heeft op iemand die zich ongewenst en ondergewaardeerd voelt.
Als een mens diep in zichzelf contact krijgt met de grond van zijn wezen, die liefde is

omdat God daarin woont,

kan hij zelf ook in contact treden met de wezensgrond van anderen

waarin datzelfde mysterie van liefde eveneens aanwezig is.

Dan ontstaat er een heel diepe band tussen mensen, veel dieper en fundamenteler

dan louter natuurlijke bloedverwantschap, kameraadschap of zelfs vriendschap.



Een Amerikaanse klimaatactiviste ging in gesprek met grote boeren,

luisterde echt
en werd geraakt door hun grote problemen, grote leningen, verstikkende druk om steeds meer en sneller te produceren...

Samen ontdekten ze zo een weg om gezamenlijk op te komen
voor een landbouw op maat van Mens, Dier en Plant in respect voor Moeder Aarde.

Zo kunnen we met alle groepen in de samenleving
samenwerken aan een Wereld waar Liefde onze Keuzes en zo ons Gedrag richt...
Een Wereld naar Gods Droom...



